
t e c h n i e k

Luitenant-kolonel Albert van Dijk

Soms is timing een kwestie van mazzel, soms is het zeer 
bewust gekozen. Het feit dat ik nu een terugblik schrijf op 
mijn periode als regimentscommandant valt in de tweede 
categorie. Vlak voor de kerstdagen in 2023 krijgen een 
aantal personen het verzoek van de voorzitter van de VOV, 
Kolonel Tony Selhorst, om een artikel te schrijven over hun 
periode als autoriteit, in mijn geval, regimentscommandant 
van ons mooie regiment. Uiteraard wil ik aan dit verzoek 
meewerken.
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DE AANLOOP
Mijn gedachten dwalen allereerst af naar de vraag waarom ik 
ooit deze functie geambieerd heb. In mijn beginjaren als officier 
leefde het gevoel voor het regiment niet zozeer. Ja, we hadden 
een monument waarop de namen stonden van de gesneuvelde 
verbindelaren sinds mei 1940, we hielden ons aan de “verplich-
te” nummertjes zoals het beëdigen van de officieren en onder-
officieren, maar verder leek het gevoel van ergens bij horen niet 
echt te leven binnen het regiment. Vaak kwam dit Esprit de 
Corps wel tot uiting binnen de eenheden waarbinnen je diende. 
In die dagen had menigeen een loopbaan binnen één bataljon, 
het CVKL of het VOC en je voelde je daarmee verbonden. 
Hier kwam een nadrukkelijk kentering in toen de toenmalig re-
gimentscommandant, Kolonel Koos Willems, een eerste regi-
mentsadjudant aanstelde in de persoon van Adjudant Jaap 
Scheeres en ook de functies binnen de brigades en bataljons 
werden opengesteld voor personeel van de verbindingsdienst. 
Dit, en mogelijk dat ook de opheffing van diverse eenheden 
hieraan heeft bijgedragen, heeft naar mijn mening ertoe bijge-
dragen dat er een gevoel van saamhorigheid is ontstaan bin-
nen het regiment. Tradities werden aangemaakt, waaronder 
de jaarlijkse sportdag, en de eerste marketentster deed haar 
intrede met de persoon van Tineke Lambers.
In de daarop volgende jaren ben ik mij meer betrokken gaan 
voelen bij ons regiment en heb onder andere de functie van 
commandant vaandelwacht, voorzitter commissie voorberei-
ding regimentsdiner, vaste paradecommandant bij regi-
mentsaangelegenheden en diverse functies binnen de VOV ver-
vuld. Allemaal zaken die, zoals later bleek, prima pasten in de 
voorbereiding op de mooiste functie uit mijn militaire loopbaan.
Eind 2015 moest ik mij melden bij Kolonel Gerdo van Oirschot. 
Waarom was mij op dat moment nog niet helemaal helder, 
maar gezamenlijk gingen wij naar de Generaal Duckers. Hier 
werd mij de vraag gesteld of ik belangstelling had om de func-
tie van regimentscommandant te gaan vervullen. Lang hoefde 
ik daar niet over na te denken, dit stond hoog op mijn wensen-
lijstje. Doordat ik nog gepland stond voor een uitzending werd 
besloten dat ik in augustus 2016 het commando over het Re-
giment Verbindingstroepen op mij zou nemen.

Op 25 augustus 2016, een bloedhete dag, is het dan zover. Ik 
mag het commando over het Regiment Verbindingstroepen 
overnemen van Luitenant-kolonel Fred Sijnhorst. 
Vanaf het eerste moment was duidelijk dat er in de komende ja-
ren het een en ander zou gaan wijzigen aan de structuur van ons 
wapen. Er lagen vergevorderde plannen om te komen tot een 
centrale eenheid waarin de operationele capaciteit van 101 CIS-
Bat, de School Verbindingsdienst en een nieuw op te richten 
kenniscentrum zouden komen. Dit zou ook gevolgen hebben 
voor de functie van regimentscommandant. Deze zou gecombi-
neerd gaan worden met de functie van commandant van deze 
nieuwe eenheid, C2OstCo geheten. Omdat ik dus niet wist hoe 
lang ik uiteindelijk regimentscommandant zou blijven, besloot ik 
dan ook om maar het beste er van te maken zolang het duurde.

HERDENKEN
Er waar ga je dan mee aan de slag. Ook hier doen zich soms 
kansen voor die je niet aan ziet komen. Tijdens de jaarlijkse 
Indië-herdenking in Roermond kwamen de toenmalig 
regimentsadjudant Peter Maassen en ik toevallig een Indië- 
veteraan, dhr. Harrie van Haaren, tegen die al een tijdje niet 
meer bij de jaarlijkse herdenking van ons regiment was geweest. 
Wij hebben hem uitgenodigd om in Amersfoort langs te komen 
om met ons langs het monument te gaan waarop onder andere 
zijn overleden vriend, Soldaat Huijberts, stond. Vooraf had  
ik mij nooit gerealiseerd dat ik eigenlijk niet wist wie de personen 
waren, die achter de namen op de plaquettes stonden. Nu 
schaamde ik mij diep dat ik mij hier nooit in had verdiept. 
Gelukkig vond ik al vrij snel een vrijwilliger die onderzoek wilde 
doen naar de “gezichten achter de namen”. Ik ben daarom 
Kolonel b.d. Frank Peersman dankbaar dat hij deze taak op 
zich heeft genomen. Omdat we al wisten dat ons monument 
verhuisd zou moeten worden van Amersfoort naar Garderen, 
was dit ook het moment om te onderzoeken of wel alle namen 
op ons monument stonden. Ook hier heeft Kolonel b.d. 
Peersman een grote rol in gehad. Na uitgebreid onderzoek zijn 
veel potentiële namen de revue gepasseerd en uiteindelijk zijn 
er bijna 100 extra namen toegevoegd aan ons monument. Ere 
wie ere toekomt, zo worden zij nooit vergeten. 
Dit brengt mij dan ook onherroepelijk bij één van de voor mij 
belangrijkste taken van de regimentscommandant. Herdenken 
van diegenen die het grootste offer hebben gebracht. Ik ben er 
trots op dat ons regiment jaarlijks de gesneuvelden uit de mei-
dagen van 1940 herdenkt in Rotterdam. Voor zover u er nog 
nooit bij bent geweest, het is een aanrader om dit eens bij te 
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wonen op 4 mei op de begraafplaats Crooswijk. Uiteraard 
hoort hier ook onze eigen jaarlijkse herdenking bij. Ieder jaar 
blijft dit voor mij een hoogtepunt, dit was zeker het geval in de 
jaren dat ik hier zelf invulling aan mocht geven.

VAANDELOPSCHRIFT
Dan een project waarvan niet bekend was wat de uitkomst 
zou zijn, het eventueel verkrijgen van een vaandelopschrift 
voor de acties van het personeel van de verbindingsdienst in 
Afghanistan. Bij de aftrap van dit project was de strekking dat 
zolang er niet er met het mes tussen de tanden, bajonet ge-
plaatst en sprongsgewijs voorwaarts was gegaan er geen 
vaandelopschrift verleend zou worden aan het betreffende re-
giment of korps. Verder moest men zich onderscheiden heb-
ben ten opzichte van andere regimenten of korpsen. Hierdoor 
was de kans dat wij als Regiment Verbindingstroepen een 
vaandelopschrift zouden krijgen niet zo gek groot. Gelukkig 
werd de commissie geleidt door Generaal Van Dooren en Ge-
neraal Ducheine. Zij hadden de insteek om zoveel mogelijk 
recht te doen aan alle regimenten en korpsen omdat de ma-
noeuvreregimenten zonder de enablers hun taak niet uit had-
den kunnen voeren. Binnen ons regiment heb ik toenmalig 
majoor, nu Luitenant-kolonel Paul Kerkhoffs, en wederom Ko-
lonel b.d. Peersman gevraagd om een feitenonderzoek uit te 

voeren en interviews te houden met collega’s die zich onder-
scheiden hadden tijdens de missie in Afghanistan. Dit leek re-
latief eenvoudig, doch bleek lastiger dan vooraf gedacht. De 
algehele tendens was: we hebben “gewoon” ons werk gedaan 
in Afghanistan, waarom is mijn verhaal dan belangrijk. Toch 
ben ik blij met de vele verhalen die opgeschreven zijn en bijge-
dragen hebben aan het verhaal van onze aanvraag. Terugkij-
kend moet ik zeggen dat het een intensief traject was, waarop 
menige versie van een aanvraag vaandelopschrift is geschre-
ven en beoordeeld, maar uiteindelijk kon ik in het najaar van 
2018 de definitieve aanvraag indienen. Ik was dan ook bijzon-
der trots dat op 25 juni 2022 Zijne Majesteit de Koning het 
vaandelopschrift Zuid-Afghanistan 2006-2010 aan ons vaan-
del bevestigde middels een cravatte. 

Wat mij verder is bijgebleven is de gedrevenheid van de vele 
vrijwilligers die voor ons regiment werkzaam zijn. Of het nu 
binnen de VOV, de VOOV, het VMTKV, de Historische Collec-
tie, de VVPRV of een van de diverse werkgroepen is (motoror-
donnanstoertocht, regimentsdiner, sportdag), stuk voor stuk 
zijn hier regimentsleden werkzaam omdat ze vinden dat wij 
een mooie rijke historie hebben die op enigerlei wijze voortge-
zet moet worden. Binnen de Stichting Regiment Verbin-
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dingstroepen mocht ik als voorzitter de diverse activiteiten aan 
elkaar verbinden, de vrijwilligers gingen er vervolgens mee aan 
de slag. Vanaf deze plek wil ik alle vrijwilligers nogmaals harte-
lijk bedanken. Deze dank geldt zeker ook voor onze marke-
tentsters, Tineke en Grietje. Deze dames waren er altijd bij als 
er een activiteit was van het regiment. Ondanks dat ik ze ver-
geten was te noemen tijdens mijn commando-overdracht aan 
Kolonel Erik Buskens, ben ik ze zeer dankbaar voor alles wat 
zij hebben betekend voor ons regiment.
Dan zijn er ook altijd een paar zwarte bladzijden in iedere 
periode. Voor mij waren dat het overlijden van een drietal actief 
dienende collega’s en een burgermedewerker. Zelf zal ik de 
uitvaarten van Majoor Maarten Veenstra, Adjudant Erwin 
Tijmes, dhr. (SMI b.d.) Henk Martin en Adjudant Erik Kamphorst 
nooit vergeten. Lest we forget.

WOORD VAN DANK
Een terugblik is niet compleet zonder ook een dankwoord uit 
te spreken aan een aantal personen die mij bijzonder onder-
steund hebben. Allereerst mijn beide regimentsadjudanten, 
Peter Maassen en Henri van Mierlo. Zonder hun onvoorwaar-
delijke steun en inzet hadden een hoop zaken niet zo goed 
gelopen als ze nu gegaan zijn. Heren, dank.
En als laatste mijn gezin. Regimentscommandant doe je er 
even bij, het is geen fulltime functie. In de tweeënhalf jaar dat 
ik de functie heb mogen vervullen is er geen week voorbij ge-
gaan waarin ik niet minimaal een aantal dagen laat thuis was 
of ‘s ochtends zeer vroeg weg, regelmatig ook in de weeken-
den. Of alle telefoontjes die thuis nog even gepleegd moesten 
worden. Mijn gezin heeft mij hierin altijd gesteund, ik ben hun 
hiervoor zeer dankbaar..
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